
 

Sterven? En wie weet wat het leven is! 
Dat wat helder en oprecht opengaat 
voor betoveringen, voor de liefde, voor hoop, 
of dat wat zich in opoffering heeft laten sluimeren? 

Het is de eenvoudige, verlegen kalmte... 
die wordt doorgegeven als een waarschuwing, 
als een geheim van geheime deugd, 
zodat iedereen zijn doel kan bereiken. 

Of is het eerder de levendige flikkering 
van nieuwe dromen boven vermoeide dromen, 
en de verwoeste vrede en de onuitputtelijke 
drang om te hebben, om te verlangen? 

Kijk... ik weet het niet... maar jullie, 
die aan de overkant van de immense oever zijn, 
waar de bloem van het leven bloeit, 
jullie weten het zeker. 

 










